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De dag nadat Goes 63 jaar geleden van de Nazi- 
overheersing was bevrijd dacht ik erover wat ik in dit  
blad zou gaan schrijven over Kerstmis. En op de TV 
zag en in de krant las ik dat bewoners van een land 
eisten dat hun regering een oorlog begon tegen 
mensen, die een eigen land willen hebben en vrij 
willen zijn van - wat zij zien - hun bezetters. En ook 
onderdanen van dat land, die in andere landen  
vrijheid genieten, willen dat hun vaderland die oorlog 
begint.  

Toen dacht ik: wat moet ik 
straks schrijven over vrede en 
vrijheid? Dat wordt niet een-
voudig, want hoe moet je dan 
over de vrede en de rust van 
Kerstmis schrijven als mensen 
bewust op oorlog aansturen. En 
ik dacht aan het boek “De kleine 
vrede in de grote oorlog”, dat je 

aan het lezen was en dat gaat over de wapenstilstand 
op Kerstmis 1914 aan het Westelijke front. 
Toen zetten Duitse soldaten op Kerstavond spontaan 
kerstbomen op de borstweringen van hun loopgraven 
met brandende kaarsen en begonnen  kerstliederen te 
zingen. En de Britten en later de Fransen en Belgen 
volgden het Duitse voorbeeld en begonnen ook te 
zingen. Op den duur kwamen de manschappen van 
beide kanten uit hun loopgraven en verbroederden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zich voor enkele dagen met elkaar, ruilden etens- en 
rookwaren, voetbalden tegen elkaar en begroeven 
samen de gesneuvelden. Ze lieten elkaar foto’s zien 
van thuis, hun vrouwen en kinderen, hun ouders, 
spraken met elkaar en wisselden adressen uit voor na 
de oorlog. En dat alles terwijl ze wisten dat ze elkaar 
na enkele dagen weer zouden beschieten, zouden 
proberen de ander te doden en weer te haten. 
Miljoenen jonge mensen zouden het einde van de 
oorlog niet halen. En zij, die deze hel wel 
overleefden, vertelden na tientallen jaren nog over 
die vreemde Kerstmis in 1914 toen ze hun vijanden 
een Frohe Weihnachten, een Merry Christmas, een 
Zalig Kerstfeest of een Bon Noël toewensten. 

Met die gedachten wens ik u 
namens het bestuur van KBO Goes 
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   Guust de Kok, voorzitter. 

KBO 
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Extra ALV 24 oktober 2007 

Een korte vergadering met 2 belangrijke agenda-
punten. 
De contributie werd m.i.v. 1 januari 2008 vastgesteld 
op �  18,00 per jaar, per persoon. Daarmee wordt de 
jaarlijkse verhoging vanuit KBO Zeeland en Unie 
KBO voor ongeveer 3 jaar opgevangen. Het idee  is 
dat pas m.i.v. 1 januari 2011 de contributie verhoogd 
moet worden. Natuurlijke bijzondere omstandig-
heden voorbehouden. 
De vergadering gaf ook toestemming om in de 
toekomst de contributie eventueel te innen via 
automatische afschrijving aan het begin van het jaar 
na toestemming van het betreffende lid en op basis 
van vrijwilligheid.  Hiermee kunnen de bankkosten 
verder worden teruggedrongen. In het kader daarvan 
wordt ook bekeken of het overgaan naar een andere 
huisbankier veel voordelen kan opleveren. 
 

******** 

Bestuursvergadering 12 november 2006 

A. Besloten werd in de loop 
van 2008 een rekening te 
openen bij de Rabobank en alle 
betalingen zoveel mogelijk via 
deze bank te laten lopen. 
B. De profielschetsen voor een bestuurslid 
Belangenbehartiging en een bestuurslid Leden-
werving en PR werden vastgesteld. 
C.  De deelname prijs voor de kerstmiddag werd 
vastgesteld op �  9,00 voor leden en �  10,00 voor niet 
leden. Verder werd het draaiboek voor deze middag 
bijgewerkt. 
D. De Nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari 2008 zal 
op de gebruikelijke wijze verlopen. Dat geldt ook 
voor de medewerkerbijeenkomst op 4 februari 2008. 
E. Op 29 januari 2008 wordt in de Magdalenazaal 
weer een welkomstbijeenkomst gehouden voor de 
leden die zich na 8 mei 2007 hebben aangemeld. 
F. De eerste voorbereidingen zijn getroffen voor de 
ledenvergadering in februari. Bij de bestuursver-
kiezing zijn de heren M. L. de Koster en A.J. de Kok 
aftredend. De eerste stelt zich niet herkiesbaar, de 
tweede wel. 

******** 

Nieuws uit de Unie KBO 

Er is een nieuwe ledenwerffolder klaar. Deze kan 
voor 100 folders gratis toegesneden worden op de 
afdelingen. We zullen deze folder zeker bestellen. En 
vervolg op deze folder zal vermoedelijk wel worden 
doorberekend en dan voor maximaal �  1,00 per stuk. 
Of we daarvan gebruik gaan maken is dan nog de 
vraag. 

 
Bezoekgroep versterkt 

De bezoekgroep is weer op sterkte. De dames M. 
Rentmeester - Beulens en M. Rombaut - D’Hert. 
waren bereid de opengevallen plaatsen in te nemen. 
Hartelijk dank daarvoor en we wensen hen succes in 
hun werk binnen deze groep. 
Wel kan de groep nog minstens 
één heer gebruiken voor 
bezoeken. Welke heer voelt 
zich voor dit werk geroepen en 
bereid? 
Graag aanmelden bij mevr. F. Govers. 
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Meldpunt  “Achter de voordeur” 

Op 17 oktober 2007 is het meldpunt 'Achter de 
voordeur' officieel geopend. Het  is gevestigd in het 
Stadskantoor. Het heeft als doel stille armoede en 
vereenzaming tegen te gaan, want helaas is er ook in 
Goes nog achter teveel voordeuren sprake van 
financiële en/of sociale nood. Twee coördinatoren 
van het meldpunt zorgen voor de eerste opvang, het 
beantwoorden van vragen en fungeren als wegwijzer 
voor mensen die hulp nodig hebben bij het vinden 
van de juiste sociale voorzieningen. 
Op initiatief van het Platform Arme Kant Goes zijn 
tal van Goese organisaties en professionele zorgaan-
bieders gevraagd alert te zijn op stille armoede en 
nood 'achter de voordeur'. 
Om het project kracht bij te zetten, is een convenant 
getekend, waarin ze verklaren bereid te zijn om zich 
actief in te zetten tegen sociale uitsluiting, tegen 
armoede en tegen vereenzaming. Vele organisaties 
hebben dit convenant getekend en hebben 
aangegeven hun leden of vrijwilligers of 
medewerkers te informeren over het bestaan van het 
meldpunt en op te roepen hun ogen goed de kost te 
geven achter de voordeuren die zij bezoeken.  
Langs deze weg roepen wij iedereen op om alert te 
zijn: als u signaleert dat iemand hulp nodig heeft - 
ook al weet u niet wat er precies nodig is - bespreek 
dit met de persoon in kwestie en bel samen het 
meldpunt. De medewerkers van het meldpunt nemen 
de hulpvraag dan over en zorgen dat er hulp op maat 
komt. Dus schroom niet en maak gebruik van het 
meldpunt! 

Gebruik maken van het meldpunt? 
Wie gebruik wil maken van het meldpunt 'Achter de 
voordeur' kan contact opnemen met een van de 
coördinatoren: Eveline Janse of Milly Nieuwenhuize. 
Telefoonnummer 0113 – 249924  of via e-mail, 
achterdevoordeur@goes.nl 

�
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U EN UW VEILIGHEID 

U hebt het onlangs vast ook via de media vernomen: 
in korte tijd zijn twee senioren op brute wijze in hun 
huis overvallen. Bijzonder vervelende, ingrijpende 
gebeurtenissen. Wij vinden het belangrijk om u via 
deze weg wederom enkele belangrijke tips te geven 
die helpen om dit soort situaties buiten de deur te 
houden. Niet bedoeld om u angstig te maken; wel 
bedoeld om u attent te laten zijn. 
Op veel manieren proberen dieven of andersoortige 
niet genodigden een huis binnen te komen: men 
vraagt om een glaasje water, of men even mag bellen 
of zegt dat men naar het toilet moet. Opeens staan er 
meteropnemers aan de deur, reparateurs moeten iets 
nakijken zonder dat u wist dat ze zouden komen - 
enzovoorts. Vaak probeert men u te overdonderen of 
leidt één van de bezoekers de aandacht af en lopen 
anderen snel het huis in. Wees alert in dit soort 
situaties en neem de volgende tips ter hand:  
 
·   Laat een deurspion (kijkgaatje) in uw voordeur 

maken. Zo kunt u altijd zien wie er voor de deur 
staat. Voor senioren zijn er zelfs speciale kijk-
gaatjes die een beter  zicht geven.  

·   Praat met vreemden het liefst via het raam of       
  door de intercom. Er zijn tevens goede sloten ver- 
  krijgbaar met een ingebouwde kierstandhouder. 

·   Voor flatbewoners: wees zorgvuldig met het        
  openen van de centrale toegangsdeur en open       
  deze slechts voor mensen die bij u moeten zijn.  

·   Wie op het toilet is geweest, is ook binnen. Niet 
  toestaan dus en verwijzen naar een openbaar       
  toilet of horecagelegenheid. 

·   Wil men een telefoontje bij u plegen? Liever niet. 
  Bel eventueel zelf, maar geef nooit een telefoon 
  af! 

·   Meteropnemers of reparateurs: altijd vragen naar 
  legitimatie. Let wel: alleen kijken volstaat niet, er 
  zijn prachtige vervalsingen in de handel. 

·   Meldt, voor u een identiteitsbewijs aanneemt, dat 
  u even zult bellen met het bedrijf of de instelling. 
  Een aanbeller met valse legitimatie zal dan al het 
  hazenpad kiezen. Als hij het afgeeft, sluit de       
  deur en bel inderdaad met het telefoonnummer   
  op de legitimatie. 

·   Zoek, als u het toch niet vertrouwt, in het tele-     
  foonboek het nummer van bijvoorbeeld het ener- 
  giebedrijf en informeer of men de man kent  en of 
  er inderdaad meterstanden worden opgenomen. 

Als u het nog steeds niet helemaal vertrouwt, bel 
dan naar de politie, 0900 - 8844 en leg de situatie 
uit, daar zal men u van advies dienen. 
En voor nog meer tips kunt u ook kijken op: 
www.veiligheidwijzer.nl 
 

 
Dag van de Ouderen 

Op woensdag 24 oktober jl. werd de “Dag van de 
Ouderen”gevierd. 
Nadat de middag was geopend met een kopje koffie  
(of thee) was er een noodzakelijke “Buitengewone 
Algemene Ledenvergadering”. 
De voorzitter legde uit, dat de contributie verhoogd 
diende te worden in verband met een jaarlijkse 
verhoging van de afdracht aan KBO Zeeland en de 
Unie KBO. Om niet ieder jaar met enkele centen te 
moeten verhogen is de contributie met ingang van       
1 januari 2008 nu vastgesteld op �  18.00 per jaar 
(was �  17,50). 
Verder is besloten om op basis van vrijwilligheid 
over te gaan tot automatische incasso van de 
contributie. Dit bespaart extra bankkosten en veel 
werk voor de penningmeester. Bij beëindiging van 
het lidmaatschap wordt de automatische incasso 
direct stopgezet. 
Omdat er verder geen vragen waren kon de voorzitter 
deze extra vergadering snel afsluiten. Hierna was het 
de beurt aan de cabaretgroep “De Zonnebloem” uit 
Goes. Zij brachten met liedjes uit de oude doos en 
leuke sketches en verhaaltjes de stemming er goed in.  
Voor de pauze werden er een 
paar rondjes bingo gespeeld. 
Dit is nog steeds voor veel 
ouderen een prettig tijdverdrijf. 
In de pauze werd er door de 
leden van de activiteitencom- 
missie gezorgd voor een hapje 
en een drankje. 
Hierna was er nog een tweede 
optreden van de cabaretgroep, waarna de middag 
werd afgesloten met nog een rondje bingo. 
Al met al een geslaagde viering van de ”Dag van de 
Ouderen”. 

******** 

Nieuwjaarsmiddag 

Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de 

 Nieuwjaarsmiddag op 

Maandagmiddag  7 Januari 2008 om 14.00 uur in 
de Magdalenazaal naast de r.k. kerk. 

Onder het genot van koffie of 
thee, een hapje en een drankje 
kunt u dan de andere leden de 
beste wensen voor het jaar 
2008 geven en een gezellig 
praatje maken. U bent van 
harte welkom. 

********* 
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Sinterklaas op bezoek bij KBO 

Woensdag 28 november werd in het Gasthuis de 
jaarlijkse Sinterklaasmiddag gehouden. 
Na de koffie/thee met een lekker stuk banketletter 
was het de beurt aan mevr. Ria Hoogesteger uit        
’s-Heerenhoek. Zij vertelde ons waar gebeurde 
verhalen over het leven in en om Poelwijk in de 
vorige eeuw. . De verhalen heeft ze opgetekend in 
een boekje “Kom eens langs”, dat nog te koop is en 
waarvan ze de helft afdraagt aan een vrijwilligers-
project in Ghana. 
Wie schetst onze verbazing toen 
Sint vergezeld van een overjarige 
Piet, die volgens Sint apart was 
ingevlogen uit Madrid, ons kwam 
bezoeken. Sint en Piet leidden de 
Bingo die daarop volgde. 
Na een pauze, waarin nog een 
drankje en wat extra pepernoten werden genuttigd 
vertelde mevr. Hoogesteger nog enkele verhalen. 
Hierna werd de middag onder leiding van Sint en Piet 
afgesloten met een tweede rondje bingo. 
Bij het vertrek werd de aanwezigen nog een 
Sinterklaascadeautje uitgereikt. 
Al met al was het weer een geslaagde middag. 

                                                       De feestcommissie 

 ********  

Trap er toch niet in ! ! ! ! ! 

Steeds weer wordt er gezegd om 
geen gegevens af te geven over 
bankrekeningen en passen aan 
voor u onbekende mensen. 
Onlangs trapte een vrouw van 
63 toch weer braaf in. Een man 
belde aan en zei dat hij van de 

bank was en er iets met haar rekening niet in orde 
was. Hij vroeg haar pasje en pincode en dan zou hij 
dat in orde maken. Nadat de vrouw de pincode had 
meegedeeld en hem het pasje had gegeven, spoedde 
de snoodaard zich snel naar een gereedstaande 
bestelauto, die er met een flinke vaart van doorstoof. 
De vrouw had meteen in de gaten dat het niet snor 
zat, blokkeerde haar pasje en waarschuwde de politie, 
die beiden ook nog in de kraag kon vatten. 
Daarom nogmaals: geef geen pincodes af aan voor u 
onbekende mensen en slechts in het uiterste geval aan 
lieftallige thuishulpen, zorgzame neven of nichten of 
andere zich met uw lot begaan voordoende lieden. 
Vaak gaat die (be)zorg(dheid) vooral uit naar uw geld 

Trap er dus niet in………! ! ! 

******** 
 
 

 

 
Verwereldlijking van Kerst 

Kerstmis is een feest dat al eeuwen-
lang wordt gevierd over heel de 
wereld. Het is zo ingeburgerd dat het 
zelfs een vaste plaats heeft gekregen 
op de wereldlijke kalender. Ook 
mensen die geen christen zijn, 
'vieren' dit feest als een dag van de vrede. Over de 
hele wereld worden met Kerstmis vredes-
boodschappen verzonden en tijdelijke wapenstil-
standen gesloten. In de meeste landen hebben de 
scholen vakantie en sturen veel kinderen vredes-
wensen naar andere kinderen op de wereld. Daarnaast 
is in veel landen het kerstfeest een dag waarop 
cadeautjes worden gegeven en kerstbomen 
opgetuigd, iets waarop handig wordt ingespeeld door 
winkeliers en horecabedrijven. Economisch is het 
kerstfeest niet meer weg te denken uit onze samen-
leving, ondanks de toenemende ontkerkelijking. 
 
De mythe van de witte Kerst 
Wie droomt er niet van een witte kerst? Als we 
kerstkaarten en televisieprogramma's bekijkt zou je 
gaan geloven dat Nederland eind december 
gewoonlijk onder de sneeuw ligt. Niets is minder 
waar. De afgelopen eeuw is er slechts zeven maal een 
witte kerst voorgekomen. Het KNMI spreekt van een 
witte kerst als er op beide kerstdagen sneeuw ligt. De 
laatste witte kerst was in 1981 toen er bij 
temperaturen rond het vriespunt een dik pak sneeuw 
lag. De laatste keer dat het met kerst flink sneeuwde 
en de sneeuw bleef liggen was in 1964. In het begin 
van de jaren zestig van deze eeuw lag er drie jaar 
achtereen sneeuw met kerst: in 1962 op tweede 
kerstdag, in 1963 op eerste kerstdag en 1964 op beide 
kerstdagen. In vorige eeuwen was voor zover kan 
worden nagegaan soms vier jaar achtereen sprake van 
een witte kerst, maar soms liet de volgende ook wel 
eens meer dan 20 jaar op zich 
wachten. 
De mooiste kerstdagen, wat 
winterweer betreft, beleefde 
Nederland in 1938. 
Na 6 nachten met zeer strenge 
vorst was het op eerste kerstdag 
zonnig weer. De bomen waren 
berijpt, er lag enkele centimeters 
sneeuw en het bleef licht 
vriezen. 

********* 

Oude weerspreuk 

Is 't op Kerstmis nog niet koud, 
     dan vraagt de winter niet veel hout. 
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Surfen op het Internet 

- Voor surfende 
 katholieken: 
 www.isodorusweb.nl 
 
- Evenals vorig jaar uw 
 aandacht voor  www.adventtijd.nl  
 
- Liederen van de middeleeuwen tot de  twintigste 
 eeuw www.liederenbank.nl  
 
- Kijkt u eens op de site van het  jongerenplatform 
 www.jongbreda.nl  
 
- Tot slot nog even, nou ja even, de keuken in 
 www.kerstrecepten.net 

******** 

Even lachen 

Waarom gezond eten??? 

Ze waren beiden 85 jaar oud en 
reeds 60 jaar getrouwd. Ook al 
waren ze niet jong, ze waren in 

goede gezondheid, veelal omdat zijn vrouw erop 
stond om gezond te eten en aan beweging te doen.  
Op een dag hielp hun goede gezondheid ze niet. Toen 
ze op reis gingen stortte hun vliegtuig neer en gingen 
ze naar de hemel... 
Petrus nam ze mee naar een prachtig landhuis, met 
een prachtige keuken en een echte waterval in het 
meesterbad.  
In verbazing snakten ze naar adem, toen Petrus zei: 
"Welkom in de hemel. Dit is nu jullie nieuwe thuis."  
De oude man vroeg Pieter hoeveel dit alles ging 
kosten. "Wel, niets", zei Petrus. "Denk eraan, dit is 
jullie beloning in de hemel." 
De oude man keek uit het raam en hij 
zag een golfterrein, knapper en 
mooier dan er ooit een op aarde 
gebouwd werd.  
"Wat zijn de kosten voor het groen?" 
vroeg de oude man. 
"Dit is de hemel", antwoordde Petrus. "Je kunt gratis 
spelen, elke dag, op elk tijdstip van de dag."  
Vervolgens gingen ze naar het clubhuis en zagen het 
omvangrijke buffet met elke voorstelbare gang voor 
zich gepresenteerd... 
"Vraag maar niets", zei Petrus tegen de man. "Dit is 
de hemel en alles is gratis voor jullie om van te 
genieten". 
De oude man keek rond en nam een vluchtige blik 
naar zijn vrouw. 
"Wel, waar zijn de vetarme en lage cholesterol 
voeding, en decafeïne thee en koffie?" vroeg ze.  
"Dat is het beste eraan", antwoordde Petrus. "Je kunt  
 

 
eten en drinken zoveel je wilt of wat je maar wilt, en 
je zult nooit dik of ziek worden. 
Dit is de hemel!" 
De oude man vroeg: "Geen fitness studio om te 
trainen?"  
"Niet tenzij je het zelf wilt", was het antwoord.  
"Geen controle van bloeddruk en handenvol vitamine 
supplementen slikken...?" 
"Nooit meer. Alles wat je hier doet is genieten." 

De oude man keek naar zijn vrouw en zei: "Jij met je 
gezond eten... 
We hadden hier twintig jaar eerder kunnen zijn!! 

-------- 

De drie directeuren van 
Maes, Heineken en Duvel 
nemen elke morgen om 10 
over 7 samen de trein naar 
het werk.  
Op zekere morgen is er een 

serieuze vertraging en ze besluiten daarom iets te 
gaan drinken.  
Ze stappen een café binnen waar ze meer dan 120 
verschillende biersoorten hebben.  
De directeur van Maes roept:  
'Patron, drie Maeskes alstublieft.'  
Nadat hun glas leeg is, roept de directeur van 
Heineken:  
Hallo, barman, kan jij ons nog effe drie Heineken 
serveren asjeblief !'  
Nadat deze uit zijn, is het de beurt aan de directeur 
van Duvel:  
'Patron, breng jij nog eens 't zelfde als 't kan !'  
De directeuren van Maes en Heineken schrikken en 
kijken elkaar verwonderd aan.  
Plots zegt die van Heineken: 'Man, hoe kan dat nou,.. 
jij bent directeur van Duvel en jij bestelt drie 
Heineken? 
'Wel, ja,' zegt de directeur van Duvel, op zijn 
uurwerk kijkend, 't Is nog wat vroeg om nu 
bier te drinken hé..!.' 

-------- 

De dokter vraagt aan zijn patiënt 
wat zijn probleem is. 
De patiënt: " 's Ochtends kan ik 
maar niet uit mijn bed uitstappen, 
ik heb geen fut om te werken." 
"Zijn dat uw problemen?" vraagt de 
dokter, waarop hij een ja antwoord 
krijgt. "Dit noemen we luiheid," 
zegt de dokter tegen zijn patiënt. 
Waarop de patiënt zegt: 
"Weet ik dokter, maar heeft u daar geen Latijnse 
versie van, zodat ik tegen baas kan vertellen dat ik 
ziek ben." 

********  
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Een Betuwse legende 

Niet ver van de Waal 
stond vroeger in de 
Betuwe een machtig 
slot dat eigendom was 
van ridder Egbert van 
Loenen. Egbert was 
dapper en krijgshaftig, 
maar door de naburige 

bewoners werd hij gevreesd, want hij was ook wreed 
en roofzuchtig. Zijn vrouw Ada was een vrome 
vrouw en ze vond het verschrikkelijk dat hun 
rijkdommen afkomstig waren van roof- en 
plundertochten en vaak bad ze deemoedig voor het 
kruisbeeld. 
Toen ridder Egbert weer eens uittrok om te roven en 
te moorden liet Ada een kerkklok maken en ze 
schonk die aan de kerk van Herveld. De inwoners 
bepaalden de dag waarop de klok zou worden 
ingewijd en dat zou met Kerstmis zijn. Kort voor die 
plechtigheid kwam de ridder weer terug op zijn slot 
en toen hij hoorde wat Ada had gedaan en dat de klok 
plechtig zou worden ingewijd zwoer hij dat hij dat 
zou voorkomen. 
Egbert zond zijn knechten uit naar alle ridders en 
jonkvrouwen in de omgeving met de boodschap om 
de dag voor Kerstmis naar het kasteel te komen om 
een groot feest te vieren. Natuurlijk sloeg niemand 
die uitnodiging af en op de dag voor Kerstmis werd 
er een losbandig feest gevierd. Ada kon het bijna 
allemaal niet meer aanzien en vol schrik dacht ze aan 
Egberts laatste oordeel. Doen kon ze echter niets en 
ze besloot nu maar af te wachten. 
Toen kreeg Egbert een 
afschuwelijk idee en hij riep 
tegen zijn gasten: "Straks 
geeft Ada de klok aan de 
priester, maar eerst moet die 
luiden op óns feest!" 
Niemand van de gasten sprak 
Egbert tegen of probeerde 
hem tot andere gedachten te 
brengen. Alleen Ada waarschuwde Egbert voor het 
Godsoordeel, maar tevergeefs. "Breng mijn vrouw 
naar de torenkamer," riep Egbert. "Ze verstoort ons 
feest." 
De uitgelaten gasten lieten toen de klok luiden, maar 
terwijl ze dat deden stak er een vreselijke storm op. 
De wind huilde en gierde. Bomen braken af, de Waal 
werd opgezweept tot een kolkende massa ijsschotsen, 
dijken dreigden door te breken en de regen viel in 
stromen, zo zelfs dat van een wolkbreuk gesproken 
mag worden. Hoe harder de wind gierde, hoe harder 
de drieste gasten de klok lieten luiden. 
Toen brak de dijk en het woedende water sleurde het 
slot mee in de diepte. Egbert en al zijn gasten 
verdronken jammerlijk. 

 

 
 

De vrome Ada werd gespaard en de rest van haar 
leven bracht zij in een klooster door als non. 
Op de plaats waar Egbert van Loenens slot had 
gestaan hoorde men jaren later in de kerstnacht nog 
klokgelui en het gehuil van de storm. 

                                                    Egbert van Loenen 

 
********  

KERSTMIS 

Kerstmis is 
meer dan een kaarsvlam 
op een groene krans. 

Kerstmis is 
gevlamd liggen op een wereld 
naar Gods gedacht: 
rechtvaardig, vredevol en ongeschonden. 

Kerstmis is 
er niet voor terugschrikken 
zich daar met vuur en vlam 
voor in te zetten. 

Kerstmis is 
meer dan "glorie in de hoge" 
sfeervol laten horen. 

Kerstmis is 
al wat klein is op de wereld 
eren en waarderen. 

Kerstmis is 
de eigen glorie op het spel zetten 
en de armen niet ontlopen. 

Kerstmis is 
meer dan een boom van groen 
in een overvolle woonkamer. 

Kerstmis is 
het groen van deze aarde 
beschermen voor mensen van morgen. 

Kerstmis is 
zijn levenswijze versoberen 
en afstemmen op een overvolle wereld. 
 
                                                           Manu Verhulst 
                                        (uit Stapstenen naar geluk) 
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UIT DE LEDENKRING 

� �   Wij schreven als nieuw lid in: dhr. en mevr. Hogerheide - Brocatus.  Wij hopen dat zij zich snel in    
   onze afdeling opgenomen zullen voelen en hopen hen bij onze bijeenkomsten te mogen begroeten 
 

*************************************************** ***************************  
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Uitnodiging 
 

Wij nodigen u uit voor een reisverslag met filmbeelden over het leven en werken in Ghana van Pater 
Wilfried Kouijzer (oud Goesenaar) op: 

maandag 21 januari  2008 om 14.00 uur in de Magdalenazaal 

 
Na zijn priesterwijding zes jaar geleden is Pater Wilfried Kouijzer 
uitgezonden naar de Afram Plains in Ghana, een ruraal (landelijk) gebied waar 
hoofdzakelijk migranten uit het noorden van het land wonen en werken. De 
landbouwmogelijkheden in het noorden van Ghana zijn niet optimaal mede 
gezien de slechte landbouwgrond. De grond in de Afram Plains is erg 
vruchtbaar en doordat het gebied dun bevolkt is, is het eenvoudig om 
landbouwactiviteiten te ontplooien. Doordat de Plains nog niet opengelegd 
zijn, is er nauwelijks van een wegenstelsel sprake. Het gevolg is dan ook dat 
hij uren op zijn tractor doorbrengt om zo uit te zoeken waar de mensen 
wonen, hoe het hen vergaat en hen bij te staan in de moeilijke omstandigheden 
waaronder zij leven. 

  
 
 
De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur. 
 

 
Wij wensen u alvast een fijne middag toe 
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